
Jaarverslag San (Sociale Ac1e Nuth) 

 

Zoals we dat gewend zijn, en mensen van ons verwachten, deelden we vanaf de eerste 
vrijdag in ons winkeltje met elkaar. We hadden weer veel gekregen van de supermarkten. 
Goederen die over waren van de kerst en Nieuwjaars voorraad. 
Vanaf de eerste maandag dat de school weer begon brachten we brood, beleg en fruit voor 
de kinderen die een leeg broodtrommeltje hadden. 
Voor Pasen organiseerden we weer een Paasmiddag ook voor mensen die wat extra’s kunnen 
gebruiken en dat nergens gaan vragen. Tijdens het knutselen voor Pasen ontstaan vaak 
mooie gesprekken onderling. 
In mei waren we kartrekker voor de vrijheidsmaalEjd. Samen met het 4/5 mei comite, het 
taalcafé, de zonnebloem en het vredeskoor was een mooie middag  georganiseerd in het 
Trefcentrum. We konden eten proeven uit heel wat landen, gemaakt door mensen die daar 
geboren waren. Het was heerlijk. 
Ook in de zomervakanEe bleef onze winkel open.  
Tijdens het schooljaar zorgden we enkele keren dat kinderen van de basisschool een 
tweedehands laptop konden krijgen. 
In oktober maakten we weer een afspraak met de mensen van de kermis. De kinderen 
kregen weer kaartjes om ook naar de kermis te kunnen.  
We deelden ook cadeaubonnen uit van de AcEon zodat kinderen een cadeautje voor een 
kinderfeestje konden kopen. 
In december deden we mee bij de kerstmarkt in het Trefcentrum. Doordat we knutselden 
zagen we de kleine werkjes overal om ons heen.  
Dit jaar gingen weer een aantal poliEci voor ons de winterkou trotseren. Ze stonden een paar 
uur met collectebussen bij de Jumbo, de Ah en de Naanhof. 
Ook nu hielden we weer een kerstbijeenkomst voor de mensen. Het was opvallend dat we 
van Maatschappelijk werk geen aanmeldingen kregen. Met de groep die we zelf uitnodigden 
werden mooie mandala’s ingekleurd. Iedereen kreeg ook nu een bon van de supermarkt om 
iets extra’s voor Kerstmis te kunnen kopen. 
We hebben geprobeerd naar de mensen te luisteren en hen samen te helpen. We hopen 
genoeg vertrouwen te geven en krijgen dat men zich thuis kan voelen bij ons. 
Al met al was het weer een mooi jaar.  

 


